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JAARVERSLAG 2022 
 

Je zou kunnen zeggen dat 2022 een rustiger of ‘normaler’ jaar was dan 2020 en 2021, toen 
de wereld en ook wij werden gedomineerd door Corona. In de eerste weken was het nog 
onzeker en wat wennen, maar in 2022 konden we van meet af aan weer op de gebruikelijke 
manier bij elkaar komen voor de arbeid. En dat deden we dan ook. We hadden 6 open loges 
in de 1e graad, 3 open loges in de 2e graad en 3 in de 3e graad. We hadden 4 comparities in 
de 1e graad en 2 in de 2e graad, 1 Collegium Massonicum en 2 Algemene 
Ledenvergaderingen. Alles bij elkaar kwamen we 21 keer bij elkaar.  
 
We startten het jaar met 30 leden (24 meesters, 3 gezellen en 3 leerlingen) en we hadden 2 
buitengewone leden. Het jaar werd ook afgesloten met 30 leden (25 meesters, 3 gezellen en 
2 leerlingen) en met 3 buitengewone leden. Roger Theunissen, destijds nog V∴ Mr∴ van de 
A∴ L∴ La Perseverance, schaarde zich bij Jos de Block en Peter Dillo. De komst van Roger 
symboliseert de groeiende en verheugende toenadering tussen onze L∴ en L∴ La 
Perseverance, na een jarenlange kilte. Onze eigen V∴ Mr∴ Marcel Nijhof werd buitengewoon 
lid van L∴ La Perseverance.  
  
2 Nieuwe broeders traden toe tot onze L∴, Kai Gjerde en Gerard Hannen. 3 Broeders werden 
bevorderd (Lodewijk Gerards, Carl Pellemans en Danny Vos) en 3 werden verheven tot 
Meester (Sander Schreurs, Max Vos en John Coenen). Tot zover geen schokkende zaken, 
maar de rekensom klopt pas als ook wordt vermeld dat er ons 2 broeders zijn ontvallen. 
Onze oprichter en erelid Paul Mellaart reisde op de eerste dag van het jaar, na een ziekbed 
van nog geen 2 maanden, af naar het Eeuwige Oosten. Op 5 januari deden we Br∴ Paul 
uitgeleide met een erehaag en op 15 maart werd, tijdens een drukbezochte Rouwloge in de 
Cellebroederskapel, de broederketen hersteld. Broeder Paul Franken tenslotte overleed op 
31 december als gevolg van een hersenoperatie. 
Met het heengaan van beide broeders steeg het aantal broeders dat de afgelopen 3 jaren 
afreisde naar het Eeuwige Oosten tot 5! Voorwaar geen gemakkelijke opgave voor onze L∴ . 
Bovendien moest broeder Peter Klinkenberg in 2022 afscheid nemen van zijn vrouw Kitty. 
2022 Was dus helaas toch niet zo’n rustig jaar. 
 
Maar zij allen zouden niet willen dat we als L∴ zouden blijven hangen in neerslachtigheid en 
er gebeurde inderdaad ook veel mooie dingen. Het was namelijk ook het jaar waarin we, na 
een mooi gezamenlijk proces, waaraan broeder Paul Mellaart nog een belangrijke bijdrage 
leverde, concludeerden hoe het DNA van onze L∴ eruitziet. Unaniem werd het resultaat van 
dat proces tijdens de voorjaars-ALV bekrachtigd. Eveneens unaniem werd in die vergadering 
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besloten dat broeder Marcel ook in het werkjaar 2022/2023 voor het derde 
achtereenvolgende jaar Voorzittend Meester zou zijn. Dit uitzonderlijke besluit werd 
ingegeven door de uitzonderlijke Corona-jaren en privé-omstandigheden van Br∴ Marcel 
waardoor hij een deel van het werkjaar niet aan de arbeid kon deelnemen. In verband 
daarmee opereerde broeder Cyril Jansen tot aan de viering van Zomer Sint-Jan als 
waarnemend V∴ Mr∴ .  
Overigens werd tijdens diezelfde voorjaars-ALV unaniem besloten dat Br∴ Luc Ponet het 
stokje van Br∴ Marcel zou overnemen als V∴ Mr∴ voor het werkjaar 2023/2024.  
 
Gedurende de zomermaanden werd het bijzondere en unanieme besluit van de ALV om Br∴ 
Marcel ook voor het werkjaar 2022/2023 te benoemen tot V∴ Mr∴, alsnog door een van de 
Bbr∴ ter discussie gesteld hetgeen leidde tot de nodige onrust. Tot een wijziging van het 
besluit leidde dit echter niet. 
Op 4 oktober werd Br∴ John Coenen verheven tot Mr∴ en tegelijkertijd nam hij de functie 
van thesaurier op zich. Hij stelde de begroting voor 2023 op en tijdens de najaars-ALV werd 
die meteen goedgekeurd. Ook werd tijdens die vergadering het startschot gegeven voor het 
jubileumjaar 2023, wanneer onze L∴ 15 jaar zal bestaan.  
 
Aan het eind van het jaar werd de L∴ nog geconfronteerd met een complicatie in de relatie 
met het bestuur van de Cellebroederskapel. Door uit de hand lopende energiekosten werd 
duidelijk dat de huur verhoogd zou gaan worden, mogelijk zelfs verdubbeld. Hoe dat zich 
verder zal ontwikkelen zal in 2023 duidelijk worden.  
 
Samengevat was 2022 weliswaar geen ‘Coronajaar’ en konden we de Koninklijke Kunst weer 
normaal vormgeven, maar ook dit jaar gebeurde er weer veel: 2 aannames, 2 overlijdens, 
bevorderingen, verheffingen, mooie comparities, heerlijke tafelloges, veel visiteuren en veel 
visitaties naar andere loges, … Een wederom bewogen maar mooi jaar.  


